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Hoera! Feest in 
Hongerige Wolf 
& jij bent er bij! 
Wat leuk!  
Wees welkom.

Dit weekend is de vijfde editie van Festival 

Hongerige Wolf. En dat betekent een weekend 

vol met muziek, theater, literatuur, kunst, 

films, een programma voor kinderen en een 

programma over de omgeving van dit 

Groningse dorpje. Mijn geboortedorp.

Vijf jaar geleden bedacht ik samen met 

vriendin Sanne dat het leukste festival van 

Nederland nog niet bestond. Eigenlijk bedachten 

we een leuk feest te geven en dat werd een 

festival. Het festival waar jij nu bent. 

Festival Hongerige Wolf is uitgegroeid tot 

een festival met een eigen sfeer en identiteit. 

Dat komt door de bewoners die tegen alle 

vooroordelen in, zulke gastvrije mensen zijn. 

Dat komt door de omgeving. Het stille, weidse 

Groningse land grijpt je, dat kan niet anders. 

Dat komt door het verrassende programma; 

allemaal onontdekte optredens, voorstellingen 

en vertoningen.

En het komt natuurlijk door de leuke vrijwilligers, 

artiesten en bezoekers.

Ik ben trots op Festival Hongerige Wolf.  

Dat het tot zoiets uit zou groeien, had ik niet 

durven dromen.

Beleef het festival en bovenal:

Geniet!

Ruth
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Over  
het festival
Festival Hongerige Wolf wil een klein, lief, gezellig, rustig en relaxed 

cultureel festival zijn. De locaties zijn in ateliers en/of werkplaatsen, 

huizen, tuinen, boerderijen, weilanden, dijken, schuren of silo’s van 

de bewoners.

Het festival is ontstaan in 2011, vijf jaar geleden. Festivaldirecteur Ruth 

wilde destijds een feestje geven maar in haar woonplaats Amsterdam 

was niet genoeg plek dus kwam ze uit in de tuin van haar ouders in 

Hongerige Wolf (Theetuin Har & Mar). Samen met vriendin Sanne 

groeide het plan uit, moesten er meerdere feestlocaties komen en 

werd het een festival! Al sinds de eerste editie is het festival georga-

niseerd samen met de inwoners. Hun gastvrijheid maakt dit mooie 

festival. Samen met de unieke omgeving.

Locatie
Aards en weids. In Hongerige Wolf is het ’s nachts nog echt stil. Je 

hoort zelfs geen snelweg op de achtergrond. En hier kun je sterren 

kijken, zonder dat je last hebt van lichtvervuiling. 

Van de schitterende uitgestrektheid van Noordoost-Groningen krijg 

je kippenvel. In de winter is het mooi maar in de zomer is het goud 

door de volle graanvelden. 

Hier kun je een rondje draaien zonder de horizon uit het oog te ver-

liezen. Neem even de tijd om in het gras te liggen en naar de mooie 

wolkenluchten te kijken en leer Groningen kennen zoals je het nog 

niet kende. 

Het is de perfecte plek voor kunstenaars om inspiratie op te doen. En 

dat is gelukt, kijk maar naar het programma. Er zijn ook verschillende 

onderdelen om meer over de locatie te weten te komen. 

Het Schapenveld is de centrale plek van het festival. Dit weiland grazen 

normaal schapen, nu staan daar podia waar bands optreden, kun je 

er eten kopen en een drankje nuttigen, je kunt er shoppen op het 

marktje en hangen. Midden op het veld kun je muntjes kopen en het 

T-shirt van deze editie, een collector’s item!

Dorp
Het festival heet Festival Hongerige Wolf omdat het dorp Hongerige 

Wolf heet. Erg groot is het niet: er staan alleen huizen en er zijn geen 

winkels of een kerk of een dorpsplein. Wel is er een Buurthuis.

Waar de naam van het dorp precies vandaan komt, is niet zeker. 

Theorieën zijn er wel. Over herbergen, echte wolven en de Dollard-

zee. Als je nieuwsgierig bent, kun je het beste de bewoners opzoeken 

en ze er naar vragen. 

Het dorp is anders dan de omliggende dorpen. Geen huis is hetzelfde 

en dat geldt ook voor de bewoners. In totaal zijn er zo’n 70 Honge-

rige Wolven. Er wonen kunstenaars, boeren, Groningers maar ook 

veel mensen van buiten en van jong tot oud. Zij helpen het hele jaar 

door mee met de organisatie van Festival Hongerige Wolf, net als 

veel mensen uit de polders buiten het dorp of uit Ganzedijk (het dorp 

waar een aantal jaren geleden een plan voor lag om het te slopen).

Wil je er aan denken dat je nog steeds in de woon- en leefomgeving 

van de Hongerige Wolven bent? Hou het dorp mooi en schoon en ga 
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Oogsttijd
Elk jaar rondom het festival is het oogsttijd. Wanneer precies 

hangt af van het weer: het mag niet regen en het graan moet 

er klaar voor zijn. Weinig zon betekent later oogsten. 

Als er wordt geoogst tijdens het festival, heb je er een voorstel-

ling bij: gigantische combines (ofwel: maaidorsmachines) 

rijden voorbij. Pas dan wel op voor het landbouwverkeer en 

help mee door aan de kant te gaan. 

Als het oogsttijd is, kunnen we sommige locaties niet gebrui-

ken voor het festival. De boeren zijn dan druk en de boerderijen 

draaien van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Meer informa-

tie vind je dan bij de kassa’s, op de website en bij de informatie-

kraam op het Schapenveld.

En oh ja, als het graan nog niet naar binnen is gehaald, geniet 

dan van een afstandje van de schitterende akkers en ga NOOIT 

de velden in. Dan is de oogst verloren en is de boer zijn inkom-

sten kwijt.

niet zomaar een veldje of een weiland in. Maak gebruik van de platte-

grond, daar staat welke locaties je kan betreden en waar de wc’s zijn.

Programma
Op Festival Hongerige Wolf vind je muziek, theater, dans, beeldende 

kunst, installaties, performances, literatuur, poëzie, film, een program-

ma voor kinderen en programmaonderdelen over de omgeving. 

Het festival is een broedplaats. Je vindt er nieuwe voorstellingen, 

onontdekt talent en try outs van ervaren makers. 

Het hele jaar is er gescout naar de beste optredens, exposities, voor-

stellingen, films voor Festival Hongerige Wolf. We hebben superveel 

aanmeldingen gehad en mooie dingen ontdekt en we hebben 

geprobeerd een zo mooi mogelijke gevarieerde mix te maken in 

stijlen, in artiesten (beginnend maar ook ervaren en uit de regio en 

van buitenaf). 

Met je toegangskaartje kun alle programmaonderdelen van die 

dag(en) bekijken, je hoeft geen extra kaartje voor de aparte voorstel-

lingen te kopen. Wil je meer weten? Op de markt op het Schapenveld 

hebben we een kraampje. Je kan er merchandise kopen en vragen 

stellen aan een vrijwilliger. Of stuur een mail (voor, tijdens of na het 

festival): info@festivalhongerigewolf.nl

Overdag en ’s avonds is het festival in en rond het dorp, erna gaat het 

feest door in de Danssilo. Blijf je niet te lang in het dorp hangen? Dan 

kunnen de bewoners ook gewoon lekker slapen.
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Bewoners & locaties  
in het programma

De bewoners stellen niet alleen een plek beschikbaar voor de 

optredens in het dorp maar de meesten doen ook zelf actief mee 

tijdens het festival. Ze verkopen bijvoorbeeld spullen (veelal zelf-

gemaakt) of openen een weekendlang hun atelier of werkplaats 

en tonen en verkopen eigen werk. 

Hieronder lees je wie wat doet en wat er zoal te koop is.

Jan Vogel

Vogel is niet echt zijn ach-

ternaam maar zo wordt hij 

genoemd in het dorp omdat hij 

een volière heeft met honder-

den vogels. Tijdens het festival 

verkoopt hij patat en hambur-

gers vanuit zijn tuin. Wel ver van 

de volière natuurlijk zodat de 

vogels geen last hebben van de 

snacklucht.

Welpenontbijt / 

kinderatelier bij Stans 

Nummer 1

Kunstenares Stans woont op 

Hongerige Wolf 1 in Hongerige 

Wolf. In haar tuin opent ze za-

terdag- en vrijdagochtend vanaf 

9 uur een ontbijtplek en atelier 

voor de allerkleinste bezoekers. 

Meer info bij het Kinderprogramma.

Natuur Muziek Werk-

plaats bij Stans’ Kippen-

schuur

Stans werkt in de Kippenschuur. 

Haar houtwerkplaats is tijdens 

het festival een plek waar mu-

ziekinstrumenten gemaakt wor-

den. Een workshop van Jacob 

Plooij en Stans (zie programma 

Sensaties). Ook leuk om langs 

te gaan als je nieuwsgierig bent 

naar wat Stans voor kunst maakt.

Rikus & Ineke’s 

Boekenwinkel 

Het hele jaar door wordt er gele-

zen en dan is er elke zomer weer 

een goed gevulde tweedehands 

boekenwinkel. Het hele dorp 

helpt mee en brengt gelezen 

boeken bij Rikus en Ineke.  

Tip: Koop je boek en lees hem 

ergens op een dijk dit weekend.

Theetuin nummer 15

De enige plek in Hongerige Wolf 

met wifi! Voor het huis hebben 

ze een heerlijk terras waar je 

even snel kan internetten. En 

je kan er lekker mensen kijken. 

Miranda en Manuel hebben 

heerlijke homemade hapjes en 

drankjes. Lekker exotisch en 

gezellig, zoals zij zijn.

Theetuin Har & Mar

Heerlijk zelfgemaakt vlierbessen

sap en muntthee uit eigen tuin 

en dat dan opdrinken in die 

schitterende tuin van Harry en 

Marieke. Deze plek is overigens 

de oorsprong van Festival 

Hongerige Wolf. Festivaloprichter 

Ruth is de dochter van Harry en 

Marieke. De tuin is ook expositie

ruimte en podium voor dans, 

theater en literatuur.

Tuin van Koos

Koos is de zoon van Dikkie en 

Marie en woont sinds kort in 

het lieve witte huis vlakbij het 

Schapenveld. Zijn tuin is locatie 

voor theater.
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Zwik

Dikkie en Marie wonen tegen-

over het Buurthuis. Ze hebben 

een kinderboerderij aan huis 

want er grazen geiten en er 

lopen kippen in de voortuin. 

Dikkie woont al van jongs af 

aan in Hongerige Wolf en weet 

veel over de geschiedenis. Meer 

weten? Maak een praatje met 

Dikkie en doe de audiotour (zie 

Sensaties).

Foto Buiter

Bewoners Peter en Thea stellen 

hun tuin beschikbaar, zoals elk 

jaar. Hun dochter en schoon-

zoon werken ook al jaren het 

hele jaar door mee aan het 

festival, net als zij zelf. En ze 

zijn actief festivalbezoeker en 

levensgenieter. Peter is overigens 

ook fotograaf. 

Buurthuis Hongerige 

Wolf & Ganzedijk

Meet the locals onder het genot 

van een biertje. Het Buurthuis 

wordt gerund door vrijwilligers  

uit de buurt. Ze verkopen 

hamburgers (ook ’s nachts in de 

Danssilo) en friet. Bij lekker weer 

zijn er ijsjes! En je kan je laten 

bodypainten. Er zijn ook twee 

workshops op deze locatie.

Atelier Rie

Rie Honhof woont en werkt al 

jaren in Hongerige Wolf. Tijdens 

het festival opent ze haar huis. 

Kom kijken naar mooie kunst en 

een mooi huis. (zie Beeldende 

kunst).

Udema’s winkel

Net als zijn broer woont Udema 

in Hongerige Wolf. In het da-

gelijks leven beheert hij zijn 

houthandel, met het festival zijn 

winkel met allerlei verschillende 

spulletjes. 

Will & Arie

Will en Arie verkopen Nicaragu-

aanse kunstnijverheidsartikelen 

voor hun deur of op de markt. Je 

kan het leuke kraampje niet mis-

sen! Het geld dat ze ophalen is 

voor een stichting die zich inzet 

voor mensen met een beperking 

in Nicaragua. Meer info te ver-

krijgen bij Will en Arie zelf of op 

www.familiasespeciales.nl 

Molen

Tegelijkertijd met boer Willem is 

de monumentale molen in Gan-

zedijk geopend. (zie Sensaties)

Kerk

In Finsterwolde (3 kilometer ver-

derop) staat een oude kerk. Een 

bezoekje waard ook als je niet 

gelovig bent. (zie Sensaties)

Ben & Co

Ben uit Finsterwolde (3 kilometer 

verderop) heeft een heel team 

aan vrijwilligers bij elkaar gekre-

gen. Samen verzorgen ze het 

ontbijt en het trekkervervoer. (zie 

Sensaties)

Jurs antiekwinkel

Vlak naast Udema heeft Jur voor 

de gelegenheid een antiek

winkeltje. Leuk om even rond 

te snuffelen en een souvenir te 

scoren.

Schapenveld

De familie Bolhuis beheert het 

Schapenveld. Normaal is het een 

weiland voor hun schapen, nu 

mogen we er een festivalterrein 

van maken! 

Camping Ganzedijk

In Ganzedijk opent Willem elk 

jaar een ‘camping’ in zijn tuin. 

Ontbijt is inbegrepen, meer info 

op festivalhongerigewolf.nl

Boer Willem

Ganzedijk ligt naast Hongerige 

Wolf, ook een klein dorp. Een 

koeienboer geeft er op zondag 

rondleidingen op zijn boerderij. 

(zie Sensaties)
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Fleur de Lys 

Deze schitterende Groningse 

boerderij wordt gerund door 

Astrid en Raoul. Ze verkopen 

zelfgemaakte biologische pro-

ducten en er zijn optredens.

Ambonezenbosje

Opeens is er een bos in de ver-

der zo weidse polder. Op de plek 

van het Ambonezenbosje in de 

Carel Coenraadpolder werden in 

de jaren ‘50 barakken geplaatst 

waar honderden Ambonezen 

woonden, noodgedwongen 

vertrokken uit Nederlands-Indië. 

Tegenwoordig is het bosje in 

privébezit van Titia en Willem 

Schillhorn van Veen, tijdens 

het festival wordt het door hen 

opengesteld. Er zijn ook voor-

stellingen.

Galerie  

De Groninger Kroon 

Deze galerie ligt in de polder. Je 

kan er wat drinken en er is een 

expositie. Als je dan toch in de 

buurt bent. (zie Sensaties)

Campings

Het festival heeft twee campings: 

Camping Hamer en Camping 

Sikkel. De namen verwijzen 

naar het communisme waar de 

regio bekend om staat. Sikkel is 

rustiger en dichterbij het dorp. 

Hamer is dichterbij de Dans-

silo en iets groter. Beide velden 

worden ter beschikking gesteld 

door bewoners!

Kniepertjes  

& spekdikken

Elly maakt ze zelf deze Groning-

se lekkernijen: kniepertjes en 

spekdikken. Wat het is? Ga zelf 

maar proeven bij hun voor de 

deur, vlakbij het Kinderveld.

Vervoer
Trein

Kom je met het openbaar vervoer? Geen probleem! Wij halen je 

op van station Bad Nieuweschans. De festival-pendelbus vertrekt 

elke twee uur. De bussen rijden ook elke twee uur terug vanaf 

het festivalterrein. De kosten zijn 3 euro. De tijden van de festival-

pendelbus staan verderop.

Fiets

Je kunt goed met de fiets naar het festival komen. Dat is ook handig 

om je op het terrein te kunnen verplaatsen. Er is een beperkt aantal 

fietsen te huur op het festivalterrein. Voor 7,50 per dag of voor 17,50 

voor alle drie de festivaldagen. 

Auto & parkeren 

Hongerige Wolf is makkelijk te bereiken met de auto. Stel je 

navigatiesysteem in op Ganzedijk 40, Finsterwolde en volg vanaf 

daar de borden.

Parkeren is gratis, mag alleen op de aangegeven plekken en is op 

eigen risico. De parkeerplekken (kort en lang) staan op de platte-

grond in dit boekje.

Lang parkeren bij de camping is niet mogelijk met uitzondering van 

een beperkt aantal plaatsen bij camping Sikkel (de familiecamping). 

Laden/lossen nabij de campings kan, maar houd rekening met circa 

15 km omrijden. Vanaf lang parkeren kun je gratis gebruik maken 

van de festival-pendelbus, die daar elke 2 uur langs rijdt (van en 

naar het treinstation). De tijden staan onderaan deze pagina.
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Camper / Busje / Caravan

Ook een goede optie. Parkeer je mobiele woning op de festival-

camping, rol de voortent uit en laat het feest beginnen! (Er is geen 

elektriciteit.)

Op het festival

Tijdens het festival is het dorp afgesloten voor verkeer. Maar let op: 

artiesten, bewoners en festivalmedewerkers rijden af en toe als het 

niet anders kan wel door het dorp. 

Op het festivalterrein pendelen tijdens het hele weekend (oldtimer) 

trekkers. Je kunt achterop een kar met strobalen mee om van de 

ene naar de andere plek te gaan. De trekkers rijden ook naar de 

camping. Een vrijwillige bijdrage is welkom :-) Let wel op als je in 

het dorp loopt: er kunnen dus trekkers langskomen. Je mag alleen 

achterop de kar in- en uitstappen als die stilstaat. Let op de aanwij-

zingen van de festivalmedewerker. Een ritje is op eigen risico. En let 

ook op als ze langsrijden!

Op het festivalterrein kun je je ook verplaatsen met kano’s, fietsen, 

een bootje of je gaat lekker wandelen.

Van en naar de Danssilo

Na afloop van het programma in Hongerige Wolf (rond midder-

nacht), rijden bussen naar de Danssilo (net buiten het dorp). Een 

vrijwillige bijdrage is welkom. Lopen of fietsen kan uiteraard ook.

De bussen rijden ook terug naar de campings. Let op: de laatste bus 

gaat vrijdag en zaterdag om 3 uur en zondag om 2 uur.

Tijden festival-pendelbus
De festival-pendelbus rijdt op vrijdag 24, zaterdag 25 en zon-

dag 26 juli iedere twee uur een rondje langs treinstation Bad 

Nieuweschans, de beide campings en de lang parkeren plek. 

De dienstregeling staat hieronder.

HALTE TIJD

Bad Nieuweschans 
(vertrek)

 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15

Camping Sikkel  11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30

Camping Hamer  11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40

Lang parkeren  12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00

Camping Hamer 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10  

Camping Sikkel 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25  

Bad Nieuweschans 
(aankomst)

10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40  

Op donderdag 23 juli rijdt de bus alleen speciaal voor vrijwil-

ligers. Op maandag 27 juli rijdt de bus twee keer alleen van 

Hongerige Wolf direct naar Groningen. Kijk bij de kassa’s op 

welke tijd de bus vertrekt.



Informatie

Op het Schapenveld vind je een marktkraam van Festival Hongerige 

Wolf. Er worden T-shirts verkocht en cd’s van artiesten maar je kan 

er ook terecht met vragen en opmerkingen. De wijzigingen in het 

programma staan er ook vermeld. Die hangen ook bij de kassa’s aan 

het begin van het dorp. 

Op de website festivalhongerigewolf.nl en op facebook.com/

FestivalHongerigeWolf vind je ook het laatste nieuws.

De presentatoren op het Schapenveld geven je ook updates. 

Eten & drinken

Het meeste eten en drinken kun je op het Schapenveld kopen. 

En verspreid door het dorp bij de bewoners. Ontbijten kan bij het 

Sluisje (zie Sensaties).

Muntjes

Je kunt alleen betalen met muntjes, behalve bij de marktkraampjes. Een 

muntje is € 2,20 en een half muntje € 1,10. De muntjes zijn verkrijgbaar 

op het Schapenveld en bij de kassa’s aan het begin van het dorp. Wil je 

met de pin betalen? Na het festival kun je de muntjes inleveren en geld 

terug krijgen. Let op: dit kan tot en met zondag maar op maandag niet 

meer! Overdag op het Schapenveld en ’s nachts in de Danssilo.

   R oedel
Word donateur van Festival Hongerige Wolf! Voor slechts € 25 

koop je jezelf in de Roedel voor een jaar. Je krijgt een gratis 

T-shirt en je kan zeggen dat je bij de wolvenroedel hoort. Wie 

wil dat nou niet? Dan hoor je er echt bij, woehoe! Je koopt je 

lidmaatschap via de kaartverkoop site of bij onze marktkraam 

op het festival. Bedankt!
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Muziek



24 25

Wet T-Shirt Contest
Schapenveld | vrij 14 

Snoeiharde funk en bulderende raps en een 

groot spektakel. Dat is Wet T-Shirt Contest. 

Logisch dat zij verkozen zijn tot winnaar van 

de eerste Popprijs Zaanslag. Ze stonden al op 

Ruigoord en rammen zich naar alle uithoeken 

van Nederland, van Den Helder tot Den Bosch. 

Logisch dus dat ze dit weekend in Hongerige 

Wolf zijn.

The Given Horse
Schapenveld | vrij 15 

The Given Horse is het duo Marius en Johannes. 

In maart gaven ze optredens in Japan maar ze 

staan ook gewoon in Hongerige Wolf. Dit ambi-

tieuze muzikale duo reisde vijf weken lang door 

de VS en deed daar een poging om te overleven 

als straatartiest. Dit avontuur leverde veel inspi-

ratie op en zorgde voor mooie eigen liedjes.

Charl Delemarre 
Amfitheater | vrij 17:45

Charl Delemarre uit Limburg is een gedreven 

singer-songwriter met een missie (ja, hij is het 

van dat tv programma). Een rondtrekkende 

enigszins getormenteerde troubadour op 

oorlogspad, met een rugzak vol met persoon-

lijke liedjes. Recht uit het hart en uit het leven 

gegrepen. Een einzelgänger die bij nacht en ontij 

rusteloos door de donkere krochten en steegjes 

van de oude binnensteden doolt. Dit is mooi!

Ricciotti ensemble
Amfitheater | vrij 19:30 & 20:30

Op vrijdagavond en zaterdagochtend in Honge-

rige Wolf: een heel symfonieorkest! Het Ricciotti 

ensemble komt met zo’n 40 muzikanten! Het 

ensemble speelt graag op plekken waar normaal 

geen muziek klinkt. Ze waren al op ongewone 

plekken in binnen- en buitenland zoals het Rode 

Plein, een gevangenis of een molen. O ja, ze 

hebben ook al een wereldrecord: 13 optredens 

op een dag. Dit snelste orkest ter wereld vind je 

dit jaar op het relaxste festival van Nederland!
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Grassmoawer
Schapenveld | vrij 21:15

Grassmoawer is feest en dat weten we uit erva-

ring! Ze stonden al eerder op Festival Hongerige 

Wolf. Een omschrijving van hun muziek? Wat voor 

de hand ligt mag niet vermeden worden. Dus 

geen gezeik, punkrock mag best als een goed R&B 

product de deur uit gaan. Zolang het maar knalt 

mag het best relaxed zijn. Wat onze country in-

vloeden betreft; uitstel is afstel en zo lang we maar 

niet vallen in kuilen die niet voor ons gegraven 

zijn mag dat dus ook best wel. Ook niet intimi zijn 

welkom op dit feestje met gitaar, bas, drums, viool, 

klarinet, accordeon en koperblazers.

The Hot Sprockets 
Schapenveld | vrij 22:15

The Hot Sprockets uit Dublin zijn vijf rock’n’roll 

vrienden. Ze traden al op in de VS, Canada en nu 

volgt een eerste tour in Europa. Hun muziek is 

doordrenkt met de ziel van de oude blues, coun-

try en soul. En hun optredens steengoed!

IX
Schapenveld | vrij 23:15

IX is Marnix Dorrestein, een muzikale duizendpoot; 

hij is componist, producer, gitarist, tekstdichter, 

arrangeur, zanger, drummer, duimpianist en zo nog 

wat. Hij was gitarist van Kris Berry & Perquisite, is 

co-producer van een album van Herman van Veen, 

won de Grote Prijs van Nederland en speelt met 

Jett Rebel. Zijn ouders zijn ook muzikaal en op zijn 

14e debuteerde hij al in het Concertgebouw met 

een compositie! IX toont zijn grote liefde voor mu-

ziek uit de jaren 60, 70 & 80. Elektronisch, exotisch 

en futuristisch. Marnix wordt begeleid door Jasper 

Slijderink (keys) en Jelle Huiberts (percussie).

Le Garage
Amfitheater | zat 14:15

Boogie time! Alternative Delta Blues van Neder-

landse bodem. Geniet met dit laidback drietal 

van het eenvoudige leven. Liedjes met een stam-

pend ritme, stuwende gitaren en meeslepende 

harmonica. Maak je vooral niet te druk en keep it 

moving & grooving! 
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Bert Hadders en de Nozems
Bosklopper 
Amfitheater | vrij 18:30 | Fleur de Lys | zat 19:45

Bert Hadders kocht op een rommelmarkt een 

tweedehands bandrecorder met banden. Er 

bleken opnames op te staan van Veenkoloniale 

artiesten, opgenomen door de Groningse antro-

poloog Gradus J. Bosklopper in de jaren vijftig 

en zestig. Hadders heeft het op zich genomen 

de liedjes opnieuw te arrangeren. Samen met de 

band de Nozems (Wyno Bruinsma, Johan Vis-

wat, Marcel Wolthof) laat hij ze horen om deze 

muzikale schat voor het nageslacht te bewaren.

Orter Aerial - CoCoA
Danssilo | 1:30

Kom dansen! Vergeet het onbevredigende 

mens-zijn, wordt weer beest en spar met de 

goden.

Met Orter Aerial richt een groep van grotendeels 

klassiek geschoolde componisten en musici 

(Co-Composing Amsterdam, CoCoA) hun pijlen 

op de dansmuziek. 21ste eeuwse compositie-

technieken staan tijdens deze show in dienst 

van de groove met catharsis als ultieme doel. 

Bezetting: zang, percussie, trombone, basklari-

net, contrabas, viool.

Van der Vlugt & Co
(Impressie van) De Drievingerige 
Luiaard
Amfitheater | zat 21:30 | zon 17:15 

Fleur de Lys | zat 15:30 | 19:15 | zon 13:15 & 15:30

De acteur Bram van der Vlugt is in Hongerige 

Wolf! Samen met zijn twee kinderen Floris en 

Hester en vriend Lucas. Ze vormen het gezel-

schap Van der Vlugt & Co. 

Van der Vlugt & Co doet een impressie van hun 

concertvertelling De Drievingerige Luiaard. Het 

thema van het programma is kleine vergissingen 

met grote gevolgen. In het voorjaar van 2016 

staat een tournee gepland langs Nederlandse 

theaters maar eerst zijn de acteur, violist en 

jazzmusici hier te zien. 

Dj Psar
Danssilo | vrij 24-3 (pauze van 1:30-2:30)

De Amsterdamse dj Psar is de dj van Orter Aerial 

(Danssilo, 1:30) en zorgt voor een feestje voor 

en na die show. Dj Psar heeft trouwens al eerder 

plaatjes gedraaid tijdens de Hongerige Wolf 

EXPRESS in Amsterdam. Uit ervaring weten we, 

dit wordt dansen!
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OSKAMP
Amfitheater | zat 15

Joost Oskamp – alias OSKAMP – ken je van 

zijn debuutalbum “Transatlantic Hope” dat hij 

maakte in Los Angeles met producer Todd Burke 

(Foo Fighters, The Kooks). De recensies waren 

lovend en Joost is een graag geziene gast op 

festivals, radioshows en De Wereld Draait Door. 

Zijn nieuwe album “De Nieuwe Gezelligheid” 

komt dit najaar uit. Het is een album recht uit 

het hart met soulvolle popsongs en intieme folk, 

gezongen in Joost zijn moerstaal. De eerste 

single heet “Piekerhoofd”.

Echo Movis
Schapenveld | zat 16:30

Echo Movis is een psychedelische indieband uit 

Baarn en Soest. New-Wave gitaarherrie meets 

Destiny’s Child meets West-Afrikaanse gitaarmu-

ziek. Ze hebben net een tour in België achter de 

rug, een optreden in de Amsterdamse poptem-

pel Paradiso en een deelname aan de Grote Prijs 

van Nederland. In mei kwam hun debuutalbum 

uit. Hun eerste single heet ‘Mehico’. En ze heb-

ben een nummer ‘Lonewolf’, hoe toepasselijk. 

Check it out!

Canti Vaganti
Concert in bosbes majeur
Tuin van Koos | zat 15 & 16

Concert in bosbes majeur is een performance 

waarin live muziek de hoofdrol speelt. Behalve 

de instrumenten (accordeon, piano, dwarsfluit, 

gitaar, tamboerijn) spelen de muzikanten met 

allerlei soorten fruit en creëren ze een aange-

name, ongewone sfeer. De muziek impregneert 

het fruit.

Proef de kleuren.

Je bent wat je eet.

Smakelijk leven

Canti Vaganti is Italiaans getint muziektheater 

uit Madrid, een eigenaardig duo bestaande uit 

de moderne minstreel Bruno Gullo (Italiaan) en 

belevingstheatermaker Kateleine van der Maas 

(Nederlandse). Zondag speelt het duo een ander 

stuk in de Tuin van Koos (zie Theater).
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The Blind Roofers
Schapenveld | zat 19:15

De unieke, pakkende stem van frontman Antonie 

samen met de swingende grooves van de 

andere bandleden maakt deze groep. Ze mixen 

invloeden uit de genres Americana, Classic Rock 

en Surf van de 60’s en 70’s maar dan klinkt het 

als muziek van nu. Gemaakt in Groningen. Hun 

debuutsingle is net uit. En ze wonnen in 2014 al 

de POPgroningen Talent Award.

Hilbrandt
Schapenveld | zat 22

Deze 9-koppige band speelt sjamanistische 

zeemansliedjes. Over havendorpen en vergeten 

verhalen. Ideaal voor een optreden in het oude 

garnalendorp Hongerige Wolf aan de Dollardzee. 

Hun liedjes zijn geïnspireerd door Friesland waar 

Hilbrandt vandaan komt. Het is er leeg en mod-

derig. Je kunt er op de pier uitwaaien en dan 

schuren de regen en wind je schoon.

In november kwam hun debuutalbum ‘Haven’ uit.

Yakumo
Schapenveld | zat 23

Yakumo neemt je mee met hun hypnotiserende 

tracks. Hun nummers worden live opgebouwd, 

met rauwe analoge synthesizers en drumloopjes. 

Subtiel veranderende betoverende melodieën 

nemen je langzaam mee op een reis naar 

verlaten tropische landschappen. Dit najaar is 

Yakumo geselecteerd voor de Popronde maar 

leuker nog is ze natuurlijk deze zomer al te zien. 

RocknRolla Soundsystem 
Danssilo | zat 24-3

Vorig jaar maakten ze er een te gek feest van in 

de Danssilo en daarom dit jaar weer! Rockn-

Rolla Soundsystem brengt funk, soul, reggae, 

breakbeat, hip-hop en moddervette grooves 

in z’n meest aangedikte vorm. Hun eigen edits 

en remixes van onder andere Aretha Franklin, 

Van Morrison, De Staat en Buena Vista Social 

Club hebben wereldwijd meer luisteraars dan 

volle voetbalstadions. Een ijzersterk concept 

dat bij elke Groningse aardbeving overeind blijft 

staan!
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Jo Marches
Fleur de Lys | zon 11:30 | Amfitheater | zon 14

Denk aan een mix van St. Vincent, Björk, Por-

tishead en Tame Impala: dat is Jo Marches. Het 

is de band van de Utrechtse singer-songwriter 

Johanneke Kranendonk. In de herfst komt haar 

eerste release. Op dit moment wordt er druk 

aan gewerkt. Een voorproefje van de directe, 

dromerige, intieme, vertellende liedjes hoor je in 

Hongerige Wolf.

Boogie chillers
Schapenveld | zon 13:15

Boogie Chillers is een soulful garage trio uit Gro-

ningen met Hotdog T Jagersma, Miss Fiona Jane 

(gitaar/vocalen) en drummer Koos Borg (Green 

Hornet). Fris, rauw, sexy, avontuurlijk en swin-

gend! Ze zijn geselecteerd voor de Popronde in 

het najaar. Dan komt ook hun vinylplaat ‘Down 

from the Tree’ uit. Boogie Chillers stonden al in 

het voorprogramma van Maison du Malheur en 

The Gories in Vera Groningen. 

Let’s BOOGIE!

Inge van Calkar
Schapenveld | zat 17:30

Inge van Calkar timmert al jaren serieus aan 

de weg in het Nederlandse muziek landschap. 

Ze was 3FM serious talent, stond in DWDD, 

deed een tour, maakte een album, stond in het 

voorprogramma van Van Dik Hout, verzorgde de 

support van the Handsome Poets en er is meer. 

Wie singer-songwriter muziek verwacht komt 

bedrogen uit. Inge en haar band (Christof Bau-

wens, Frank Fiedler, Marcel Wolthof en Jeroen de 

Jong) maken stevige popmuziek, met invloeden 

van alternatieve bands zoals Radiohead.

Linde Nijland
Fleur de Lys | zon | 12

De in het nabij gelegen Nieuwe Statenzijl 

wonende folkzangeres Linde Nijland behoort 

tot de top van de Europese folk. Ze treedt op 

in binnen- en buitenland en maakte in totaal 

10 cd’s. Linde maakte meer dan 15 jaar deel 

uit van het bekende folkduo Ygdrassil. Ze heeft 

een kristalheldere stem en een op Iers, Engels 

en Amerikaanse folk geïnspireerd repertoire. Al 

10 jaar en ook deze zondag, treedt ze op met 

multi-instrumentalist Bert Ridderbos (gitaren, 

cittern, accordeon).
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Nana Adjoa
Amfitheater | vrij 16

Nana Adjoa’s muziek ziet voor het eerst het 

daglicht. Ze maakte al een tijdje stapeltjes 

onvoltooide muziekstukken maar ze werkte al 

jaren vooral als bassiste. Nu zijn haar stukken 

af en gaat Nana solo. En met succes! Vorig jaar 

haalde ze meteen al als singer-songwriter de 

finale van de Grote Prijs van Nederland. In haar 

melodische dromerige liedjes vind je invloeden 

uit West-Afrika, grunge, elektronische muziek 

en soul.

Vikings in Tibet
Schapenveld | zon 17:45

De nieuwste jonge ontdekking uit Groningen: 

Jeppe, Marijn, Joe en Niels ofwel: Vikings in Ti-

bet. Ze wonnen dit jaar de POPgroningen Talent 

Award en brachten net de nieuwe single ‘White 

Room’ uit. Ze zijn geïnspireerd door artiesten als 

Sigur Rós en Radiohead. Met hun eerste album 

zijn ze druk bezig maar daarvoor zie je ze al in 

Hongerige Wolf. Hier gaan we meer van horen!

DJ HNK
Danssilo | zon 22:30

DJ HNK ken je misschien als Henk Kanning, 

radiomaker en een van de vaste waardes van het 

Zwolse DJ-collectief Sabotage. Onder het motto: 

‘alles valt te mixen als je maar goed roert’ draait 

hij een dansbare mix van oude en nieuwe parels. 

Om Festival Hongerige Wolf goed af te sluiten in 

de Danssilo.

Afronaut
Schapenveld | zon 20

‘Na een lange ruimtereis heeft de Afronaut een 

thuis gevonden om zijn verhaal te vertellen’. Als 

rapper, zanger en producer heeft Afronaut de 

totale controle over zijn muziek en bouwt live 

complete nummers op met alleen zijn stem en 

een loopstation. Muzikaal bevindt hij zich ergens 

tussen hiphop, EDM en Neosoul. Klinkt als; Out-

kast, Jamie Woon en Frank Ocean.
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Boom Boom Du Terre
Schapenveld | zon 21

Jornt Jan Bras - de man achter Boom Boom  

Du Terre - werd in 2009 al uitgeroepen tot ‘Beste 

muzikant van Nederland’. Toen nog voorname-

lijk bekend als drummer maar nog geen jaar 

later werd met een kersvers debuutplaat op zak 

onder andere de X-ray stage van Lowlands op 

z’n kop gezet. Dansbare muziek is eigenlijk het 

enige genre waar hij zich toe lijkt te confor-

meren. De aankomende EP van Boom Boom 

du Terre (werktitel ‘voodoo’) is zo goed als af. 

Verwacht veel gadgets op het podium!

Madelief Licht
Amfitheater | zat 13:15

Singer-songwriter Madelief Licht heeft in februari 

haar debuutalbum ‘Bits & Pieces’ uitgebracht. Ze 

studeerde aan de Rotterdamse popacademie en 

groeide op in een huis vol kunst. Liefhebbers van 

americana, westcoast-rock, en lo-fi pop zullen 

verrast zijn door deze veelzijdige zangeres met 

haar frisse stem. Met een gevoel voor catchy 

hooks en melodieën. Een belofte voor de toe-

komst! 
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Tin Men and the Telephone 
Buurthuis | vrij 16:30 & 20:45, zo 18:30 

Amfitheater | za 20:15 | Fleur de Lys | za 12, zon 10:30

Tin Men and the Telephone houden van impro-

visatie in een nieuw jasje. De drie musici zijn 

opgegroeid met (moderne) klassieke muziek, 

hip-hop, Balkan en hedendaagse jazz. Uitda-

gend, verleidelijk, komisch, boosaardig maar 

altijd met grote muzikale diepgang en sterke rit-

mes. Dit weekend gaan ze materiaal spelen van 

hun nieuwe interactieve programma Tinmendo, 

waarin het publiek een grote rol heeft. Ter 

voorbereiding: download de Tinmendo Remote 

Control app voor smartphone voor de show 

(iTunes & Google Play).

Roelof van der velde
Amfitheater | vrij 13:15

Roelof van der Velde zingt eigen repertoire in 

het Gronings. Het gaat niet over Groningen en 

het gaat niet over zijn taal. Het bekt gewoon 

beter dan Engels. Roelof speelt ook met de band 

VaNDOaGE maar op Festival Hongerige Wolf 

speelt hij de liedjes in het klein, live met zijn 

akoestisch gitaar. Hij wordt digitaal ondersteund 

door o.a. bas en drums. 

Quartet Quinetique - BIRDS
Ambonezenbosje | zat 12 & 17:30

Het strijkkwartet Quartet Quinetique laat zich 

o.a. inspireren door de zanglijster, meeuw, 

merel en specht. Vera van der Bie, Peter Grond, 

Adriaan Breunis en Jur de Vries spelen live met 

echte vogels. Met speciaal hiervoor geschreven 

stukken gaan ze de interactie aan in spannende 

improvisaties waarin de vogels schitteren. De 

stijl van de stukken varieert van pop tot klassiek, 

van rock tot jazz, van modern tot folk; geen 

alledaags strijkkwartet dus!

Rosa Ensemble - Peloton
Fleur de Lys | zat 20:45 

Gezeten op racefietsen speelt het Rosa Ensem-

ble (Daniel, Florian, Peter en Mike ‘Peloton’) de 

muziektheatervoorstelling Peloton waarin de 

fiets centraal staat en als muziekinstrument 

bespeeld wordt. Verder zijn er bidons met water, 

doping, hun stem, een klarinet, een contrabas 

en meer. Rosa speelt de Tour de France in een 

half uur. Vier Rosa-renners strijden om Parijs, de 

gele trui, de tijdrit, de afdaling, de bolletjestrui en 

de zoenen van de ronde-miss. En dat gaat niet 

zonder slag, stoot of een fikse valpartij.



44 45

Sandyland
Amfitheater | zon 14:45

Sandyland is de nieuwe band van Colin Lee. 

Nadat hij jarenlang actief is geweest als drum-

mer in verschillende bands en als songwriter 

voor verschillende projecten, vertelt hij nu zijn 

eigen verhaal. De vorig jaar uitgebrachte single 

“Stars” is gebruikt onder een reclame en dat 

leidde tot het maken van een heel album die uit 

zal komen in 2015. Met zijn band spelen ze lied-

jes in een stijl van Top 40 pop, Californische surf 

en een beetje Coldplay. Welcome to Sandyland!

Black Burned BBQ-boys
Schapenveld | zat 15:45

Black Burned BBQ-Boys spelen de muziek waar 

ze zelf het meeste van genieten: Chicagoblues, 

rock ‘n’ roll, roots music, country, rockabilly. De 

muzikanten bij de kunstacademie Minerva in 

Groningen. De band is ontstaan om tijdens de 

bbq feesten aan het eind van ieder schooljaar de 

aanwezige studenten te vermaken. En wegens 

succes nu op Festival Hongerige Wolf!

gravediggers
Schapenveld | zat 18:45

Het is een regelrechte sensatie de Gravediggers 

te zien spelen. De vlammen vliegen van het 

podium af. De band begon ooit als jaren vijftig 

rockabilly maar had daar al snel schoon genoeg 

van en de sound weer meer zoals ACDC. De 

bandleden hebben al een boel ervaring maar 

blijven zichzelf vernieuwen. Als Gravediggers zijn 

ze harder, sneller en strakker dan ooit tevoren.

Alexi Lalas
Schapenveld | zon 15:30

De Utrechtse viermansformatie Alexi Lalas is 

bezig met het tweede album. Ze maken har-

monieuze en hypnotiserende -art of repetition- 

songs. Op het eerste album was vooral Rinse 

Visser te horen. Hij is de oprichter van de band, 

songwriter en multi-instrumentalist. Het nieuwe 

album wordt meer een bandalbum. Alexi Lalas 

bestaat precies twee jaar en stond al in het 

voorprogramma van London Grammar (HMH) 

en Blaudzun.
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Uitzicht in Hongerige Wolf
Schilderwerkplaats
Jan Vogel | vrij 14-15 & 17-19 | zat 13-15 & 17:30-19 

zon 14:30-15:30 & 17-18:30

Festival Hongerige Wolf nodigt je uit vast te leg-

gen wat je ziet. Met het thema: ‘Uitzicht in Hon-

gerige Wolf’ vragen we bezoekers, professionele 

schilders en iedereen die zin heeft een schilderij 

te maken. Op hout, op doek, met verf, met pot-

lood. Kom naar onze schilderwerkplaats en leef 

je uit! Alle werken worden zorgvuldig bewaard 

en tijdens een nieuwe editie van Hongerige Wolf 

EXPRESS tentoongesteld.

Rie Honhof
Atelier Rie | vrij 14-17 | zat & zon 10-13, 14-17 | doorlopend

Hongerige Wolf staat al decennia lang bekend 

als kunstenaarsdorp en dat komt mede door Rie 

Honhof. Rie exposeert haar werk al zo’n 50 jaar. 

Dit keer in haar prachtige huis waar ze woont en 

werkt. Wees welkom in haar leefwereld en bekijk 

haar werk: tekeningen, schilderijen, objecten, 

collages en assemblages. Het is allemaal te koop. 

BEELDENDE 
KUNST
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HET SOKKELPARADIJS  
folkorrel monumentii
Bebouwde kom bord 

Konstructie | vrij, zat, zon 13-16 | doorlopend 

Saklamptour | vrij, zat, 23-23:45 | zon 20:30-21:15 

Kunstenaarsduo WSVG (Willem Sjoerd van Vliet 

& Fleur van Greuningen) tovert samen met 

hun assistenten AMEVD en HHVG (herkenbaar 

aan de kleurige overalls) de berm om tot HET 

SOKKELPARADIJS - folkorrel monumentii. In 

dit paradijs staan tien monumenten voor tien 

volksverhalen uit Hongerige Wolf. De eerste 

vernisaazj is op vrijdag en is gewijd aan de 

laatste garnalenpelster van Hongerige Wolf: 

zij werd verdreven door machines die sneller 

konden pellen dan zij. Of, misschien niet sneller, 

maar wel langer achter elkaar. Luister naar het 

volledige verhaal tijdens de opening.

Sokkelkonstruktie
Bouw overdag mee aan de sokkels met je meegebrachte, mooie 

afval.

Elke dag van 13 tot 16 uur.

Sokkelsaklamptoer  
met sokkelvernisaazjes
Neem je saklamp mee en ervaar elke dag minstens drie feestelijke 

openingen van sokkelmonumentii en luister naar folkorrelistische 

verhalen.

Elke dag om 23 uur verzamelen bij het bebouwde kom bord.
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Judith’s juweeltjes
Fleur de Lys | vrij 12-19 | zat 11:30-21:15 | zon 11:15-19:30 | doorlopend

Maak kennis met de jongste generatie kunste-

naars! Speciaal voor Festival Hongerige Wolf 

struinde Judith de Bruijn de eindexamenexpo-

sities van de Nederlandse kunstacademies af 

en maakte een selectie van kunstwerken van 

net-afgestudeerde veelbelovende kunstenaars. 

Die laten we zien in een tentoonstelling in de 

mooie boerderij Fleur de Lys en op onverwachte 

plekken op het festival. 

Bij de kassa’s en op onze informatie-markt-

kraam op het Schapenveld vind je meer infor-

matie over de werken en de makers.

Olger
Boohh
Theetuin Har & Mar | vrij 12-20 | zat 12-20:30 | zon 12-19 | doorlopend

Al sinds de eerste editie openen Harry en Ma-

rieke een theetuin. Een schitterende tuin waar 

eigenlijk al jaren een mooie beeldenexpositie 

ontbreekt. Op de vijfde editie is dat gelukt! Ver-

spreid door de tuin hangen en staan de beelden 

van Olger. Met zijn bevreemdende sculptu-

ren verbeeldt hij op een intrigerende manier 

de geesten en spoken die in de hoofden van 

mensen dwalen. De keramieken beelden maken 

de tuin nóg mooier en een bezoek meer dan 

waard! O ja, vergeet geen vers kopje muntthee 

te drinken.
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De Kiekjeskar 
Op straat | vrij, zat, zon 12-20 | doorlopend

De Kiekjeskar is een oldtimer bus waarin een 

“photobooth” is gebouwd. Fotografe Wendy 

Eggen legt je hier vast. Met allerlei attributen 

kan je op de foto zodat je een onvergetelijke 

herinnering hebt aan het festival. De foto’s 

worden gelijk uitgeprint. Je moet er wel voor 

betalen.

Admiraal Oosterbroek
Jan Vogel | zat 15:15 & 15:45 & 16:15 | zon 15:45 & 16:15 & 16:45

Sinds 1982 is hij er: Admiraal Oosterbroek. 

Zijn verhalen laat hij het liefst tot leven komen 

door ze te vertellen. Hij brengt een drieluik van 

verhalen; een vlecht van drie onlosmakelijk ver-

bonden geschiedenissen. Je mag echter maar 

één van de drie aanhoren. Wat de andere twee 

vertelsels betekenen voor wat jij hebt gehoord, 

dát moet je zelf uitvinden. Laat de werkelijkheid 

varen en duik diep in de fabuleuze wereld van 

deze zonderlinge zeeman!

SENSATIES
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WerkTuig
Amfitheater | vrij, zat, zon 12-24 | doorlopend 

Vlak voor middernacht rituele afsluiting

Ruim een week van te voren slaat de in de 

Zaanstreek gevestigde kunstenaarsgroep Werk-

Tuig hun kamp op in Hongerige Wolf en tim-

meren zij de handjes uit de mouwen. Samen 

maken zij een bizar kunstwerk, gemaakt van het 

sloop- en afvalhout uit het Groninger landschap. 

WerkTuig is geboren uit vriendschap, opgevoed 

in de kraakbeweging en uitgegroeid in creatieve 

gekte!

Vorig jaar heeft WerkTuig de rondzwervende 

hongerige wolf gestild met een groot vuur. 

Inmiddels sluipt zij weer rond het dorp en is het 

aan WerkTuig om de wolf wederom te verdrij-

ven. De autoriteiten vonden het tuig vorig jaar 

wel wat gevaarlijk, dus dit jaar pakken zij het 

anders aan. Zonder vuur… of toch wel? Help 

allemaal om de wolf te verdrijven en het dorp 

weer een jaar rust te gunnen.. Neem allen een 

klein kaarsje mee.

WerkTuig bouwt met alles en ook met iedereen. 

Bouwers, kunstenaars, artiesten en publiek. Kom 

langs en beleef kleine avonturen in dit grootse 

kunstwerk!

Expositie ’50 tinten blauw’
Galerie De Groninger Kroon 
Galerie De Groninger Kroon | zat, zon 11-18 | doorlopend

Net buiten Hongerige Wolf ligt galerie De Gro-

ninger Kroon. De plek en het uitzicht vormen 

samen een schilderij op zich. Zeker de moeite 

waard om tijdens het festival even te gaan kijken 

dus. En je kunt er onder de oude appelbomen 

een lekker kopje thee drinken.

Tijdens het festival is de expositie ’50 tinten 

blauw’. Blauw is door de eeuwen heen veelvul-

dig door kunstenaars gebruikt. Denk aan Paul 

Klee’s Blaue Reiter, Matisse’s blauwe landschap-

pen en Picasso had ook een blauwe periode.

De deelnemende kunstenaars van nu zijn ook de 

uitdaging met blauw aangegaan. Het resultaat is 

een sprankelende tentoonstelling. 
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Kijkje bij Fleur de Lys
Fleur de Lys | vrij 12-19 | zat 11:30-21:30 | zon 10:30-19 | doorlopend

Astrid en Raoul Nap wonen in de polder bij 

Hongerige Wolf op een boerderij. Ze hebben een 

wijngaard en fruitbomen en maken op ambach-

telijke manier allemaal biologische producten 

als wijn, jam, likeur en nog veel meer lekkers. 

Ook hebben ze een fokkerij voor zwartblesscha-

pen en koeien en kippen en katten. Tijdens het 

festival is hier ook van alles geprogrammeerd. 

Genoeg reden om hier een kijkje te nemen!

Skateramp
Skateramp | vrij, zat, zon 12 -22 | doorlopend

Tussen de bandjes door kun je hier muziek 

maken of luisteren. Bandjes die op het podium 

staan, doen hier af en toe een kleiner intiemer 

optreden. Het programma staat bij de locatie. 

Op de lege plekken in het programma mag je je 

eigen naam invullen en optreden op deze plek 

met fantastische akoestiek! 

Ben & Co
Trekkers
Vrij, zat, zon 9-22 | doorlopend 

Al sinds de eerste festivaleditie 

rijdt Ben Aanhangwagens met 

zijn oldtimertrekkers rond in 

Hongerige Wolf. Samen met 

zijn hondje Siep. Achteraan zijn 

trekker een kar met strobalen. 

Iedereen die geen zin heeft in 

lopen, mag achterop mee liften! 

(Op eigen risico.)

De trekker rijdt een aantal keren 

speciaal voor kinderen (naar het 

welpenontbijt en knutselatelier 

van Stans elke ochtend en naar 

boer Willem op zondagmiddag). 

Festivalontbijt
Sluisje | vrij, zat, zon, ma 8-13 | 

doorlopend

Heb je ‘Honger als een Wolf’, 

kom dan ontbijten bij de Grote 

Slapersluis, naast camping Ha-

mer. Het team van Ben maakt 

er wat lekkers voor 2 muntjes 

(4,40 euro): eieren vers van de 

boer en koffie. Heb je alleen (na)

dorst, dan schenken we ook 

koffie met ‘Groninger koek’, thee 

melk of jus d’orange. Op maan-

dag ‘kliekjesontbijt’. 
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Natuur Muziek Werkplaats 
Kippenschuur | vrij, zat, zon 13-18 workshop doorlopend | 18-18:45 Show & Tell

Jacob Plooij & Stans van de Geer 

Stans en Jacob hebben elkaar vorig jaar ontmoet in 

Hongerige Wolf. De twee kunstenaars uit Amster-

dam en Hongerige Wolf beheren dit jaar samen de 

Natuur Muziek Werkplaats in De Kippenschuur, de 

werkplaats van Stans. Ontdek met deze workshop 

welke instrumenten je kunt maken in het dorp. On-

derzoek de natuur. Denk aan rainsticks van beren-

klauw, rietfluitjes en bamboedoedelzakken en nog 

veel meer! Neem je inspiratie mee, deel, ontdek en 

maak. En oefen! Elke dag eindigt met een ‘show & 

tell’. De workshop is voor alle leeftijden.

Heen en Weerwolf & kano’s
Heen en weer wolf | vrij, zat, zon 12-22 | doorlopend

Een vlot gemaakt van plastic afval van het 

festival van afgelopen jaar. Gedoopt de Heen 

en Weer Wolf. Het vlot is na de bouw tijdens de 

vorige editie ingezaaid en nu een klein natuur-

eilandje geworden. Leuk om nu op te dobberen, 

muziek op te maken of naar te kijken.

Er liggen ook kano’s hier waarmee je helemaal 

naar het Sluisje kan varen. Aangeboden door 

Huninga’s Watersport.

Pas op met zwemmen hier! Er liggen schelpen 

op de bodem.

Woelig verleden  
van Hongerige Wolf
Buurthuis | vrij 12:30 & 15:30 | zat 14 & 16

Instituut voor Natuureducatie

Het open landschap van Hongerige Wolf is als een 

open boek, ten minste als je het kunt lezen. IVN-

leden (Instituut voor Natuureducatie) Gerrit Smit 

en Hendrik van der Ham ‘lezen voor’. Hongerige 

Wolf ligt vlakbij een uitloper van de Waddenzee: de 

Dollard. Oude dijken en wierden vormen de stille 

getuigen van de strijd die tegen het steeds weer 

opkomende water is gevoerd. Het dorp was van 

oorsprong waarschijnlijk een kamp voor arbeiders 

die het land rondtrokken om hun brood te ver-

dienen met de aanleg van dijken en polders. Deze 

polderjongens leidden een hard bestaan en wer-

den door de plaatselijke bevolking met argwaan 

bekeken. Hun verhaal is het vertellen waard.

Bodypaint bij het Buurthuis
Buurthuis | vrij, zat, zon | doorlopend

Altijd al zelf een kunstwerk willen worden? Het 

Buurthuis maakt het mogelijk: je kan je er laten 

bodypainten. Je kan kiezen voor je hele lichaam 

of een klein stukje mag ook. Informatie en 

prijzen vind je bij het buurthuis. Net als eten en 

drinken trouwens.
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Audiotour
Zwik | vrij, zat, zon | 12-15 & 16-20 doorlopend

Ruth Weites en Dikkie Zwik

Hongerige Wolf is als een museum. Overal om 

je heen schitterende werken waar je eigenlijk 

het verhaal bij zou moeten weten. Daarom kent 

dit festival een heuse audiotour. Samengesteld 

door festivaloprichter en -directeur Ruth, tevens 

oud-bewoner van het dorp. En Dikkie, al van 

kinds af aan bewoner en de verhalenverteller 

van Hongerige Wolf.

De audiotour begint en eindigt bij Dikkie Zwik. 

Molen in Ganzedijk
Molen | zon 11-16

Naast Hongerige Wolf ligt Ganzedijk, ook dit 

dorp werkt mee aan Festival Hongerige Wolf: er 

is een camping, er wonen vrijwilligers van het 

Buurthuis en je kan er een bezoek brengen aan 

de Udema’s molen. Een koren- en pelmolen uit 

1868. Altijd al in een oude molen willen kijken? 

Dit is je kans!

Kerk
Kerk | Vrij 14:30 rustpunt | 15 orgelconcert | 15:30 rustpunt  

zat 12:30 orgelconcert | 13 & 17 rustpunt 

zon 9:30-11 (kerkdienst | na afloop koffie)

Rustpunt
In de meest onkerkelijke streek van Oost-Gro-

ningen staat een oude middeleeuwse kerk. Het 

is de meest dichtbij zijnde kerk (3 kilometer van 

het festival) van Hongerige Wolf. Even klaar met 

de festivaldrukte? Fiets er even heen om tot rust 

te komen.

Kerkdienst van predikant Wolf
Ja, echt! De predikant van de kerk heet Wolf Jöhlinger. Zondag

ochtend houdt hij een dienst, ook voor alle festivalgangers, 

atheïsten, anti-gelovigen en andersgelovigen. Wees welkom.  

Er rijdt een pendeldienst vanaf Hongerige Wolf.

Orgelconcert
Vorig jaar nog was Sjak Noordermeer bezoeker van Festival Hongerige 

Wolf en op zoek naar een kerk om als organist te spelen. Nu is hij 

de nieuwe organist van de kerk en laat hij horen wat hij kan op het 

orgel uit de 19e eeuw. Hij speelt klassiek, religieus, modern en pop.
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Rondleiding  
van koeienboer Willem
Boer Willem | zon 11-16 

Vertrek trekker voor kinderen om 15 vanaf Kinderveld

Altijd al willen weten hoe een koe zijn nacht 

doorbrengt? Tijdens Festival Hongerige Wolf 

geeft boer Willem uit het naastgelegen dorp 

Ganzedijk een rondleiding op zijn boerderij. En 

natuurlijk mag je kalfjes aaien en melk proeven. 

En geldt niet alleen voor kinderen. Iedereen is 

welkom.

Kwelderwandeling
Zeedijk | vrij 13:30-16 | zat, zon 13-15:30

Net achter de zeedijk bij Hongerige Wolf ligt 

een zeearm van de Waddenzee: de Dollard. Een 

gids neemt je mee en leert je van alles over dit 

bijzondere kweldergebied. Hongerige Wolf dankt 

haar naam waarschijnlijk aan de zee die steeds 

opnieuw land won als de klauwen van een wolf. 

Laarzen zijn gewenst als je door de klei banjert!

Bakkerij de Eenvoud
Broodveld | vrij, zat, zon 12-18 uur | doorlopend 

Camping Sikkel | zat heel vroeg 9 uur 

Camping Hamer | zon heel vroeg 9 uur

De bewoners van Hongerige Wolf waren zo en-

thousiast over mobiele Bakkerij de Eenvoud uit 

Amsterdam, dat ze samen met initiatiefnemers 

Peik en Sander een schaftkar kochten, opknap-

ten en ombouwden. Er zit zelfs een zelfgemaak-

te oven in van echte Groninger klei.

Tijdens het festival zullen de twee mobiele bak-

kerijen - Amsterdam én Hongerige Wolf - geza-

menlijk op het Broodveld staan. Iedere ochtend 

rijden bewoners en Peik en Sander naar een van 

de campings zodat je hier samen met andere 

vroege vogels superlekkere broodjes kunt op-

peuzelen. Iedereen is van harte welkom om mee 

te helpen met het bakken en tegelijkertijd het 

gesprek aan te gaan over eenvoud.
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Festival Hongerige Wolf duikt af en toe ergens
in het land op als mini-festival. Op een mooie 
plek zorgen we dan voor muziek, theater, 
literatuur, beeldende kunst, een kinder- en 
filmprogramma zoals je dat van ons gewend 
bent! Met nieuwe namen en de leukste artiesten 
van de afgelopen editie(s). En natuurlijk onze 
enige echte festivalsfeer!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de 
EXPRESS?  
Mail dan naar info@festivalhongerigewolf.nl 
met als onderwerp: HW EXPRESS. Tot dan!
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KinderKunstKijkwijzer
Kinderveld | vrij, zat, zon 12-18 | doorlopend

Op Festival Hongerige Wolf is een heleboel kunst te vinden. Net 

als vorig jaar heeft Hanneke Lanslots een KinderKunstKijkwijzer 

gemaakt. Aan de hand van vragen en kleine opdrachtjes leer je op 

een onderzoekende manier kijken naar kunst. Lijkt je dit leuk? Haal 

de Kijkwijzer op bij het Kinderveld en ga samen met je ouders op 

onderzoek uit!

Rondleiding  
van koeienboer Willem
Boer Willem | zon 11-16 | doorlopend

Vertrek trekker voor kinderen om 15 vanaf Kinderveld.

Zie programma ‘sensaties’

Kinder
programma
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Workshop Ouder-kindyoga
Kinderveld | zat, zon 10.30 | 2 t/m 6 jaar | 11.30 | vanaf 7 jaar

De KinderYogaJuf

Wanneer de dag weer begint, jij ontwaakt 

en zachtjes het festival weer tot leven komt, 

ontvangt De KinderYogaJuf ouders en kinderen 

op de mat voor een workshop ouder-kindyoga. 

Om met elkaar onszelf wakker te schudden, de 

zon te begroeten, het yogaspel te ontdekken 

en lekker weg te dromen bij muziek of in een 

fantasieverhaal!

Timmerdorp
Kinderveld | zon 15.30-18 | doorlopend

Het is weer Timmerdorptijd! Kom naar het Kin-

derveld met je vader en je moeder en bouw van 

hout de mooiste beesten, de grootste huizen 

en de raarste fantasievoorwerpen. Alles kan en 

mag! Eline geeft om 16.00 uur een workshop 

aan de oudere kinderen. 

Droom groot!
Kinderveld 

zat 16.30 doorlopend | 19 voorstelling bij het kampvuur | 8 t/m 12 jaar

Door Sophie Plekker

Vind jij het leuk om zelf je eigen scene te schrij-

ven? Wil jij behalve toneel spelen ook regisseren 

en meedenken over een korte voorstelling? Je 

bent in deze workshop de acteur, regisseur en 

schrijver van je eigen voorstelling. Het thema is 

dromen. Doe mee met improviseren, schrijven 

en bedenken wat te vertellen aan het publiek.

Ik ben ik en wie ben jij?
Kinderveld | vrij 14-16 | doorlopend | vanaf 8 jaar

Door Hanneke Lanslots & Ankje Berkhof 

Wie zijn eigenlijk de mensen die in Hongerige 

Wolf wonen? En wie zijn de mensen die op 

bezoek komen tijdens het festival? Wat is hun 

lievelingskleur en wat vinden ze het allllllleer-

leukste om te doen? 

Gewapend met camera en typemachine maak je 

portretten van bewoners en bezoekers, in beeld 

en in woord. Wat is waar en wat niet? De portret-

ten worden een expositie in het bushokje bij het 

Kinderveld zodat iedereen tijdens de rest van het 

weekend precies weet, wie wie is!
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Kampvuur in het  
Hongerige Welpendorp!
Kinderveld | vr, za 19 | doorlopend

De Vuurmannen en het Voorleesvrouwtje

Op vrijdag- en zaterdagavond kun je rond het 

kampvuur zitten. Onze Vuurmannen zorgen 

dat het vuurtje lekker wordt opgestookt en het 

heerlijk warm en gezellig wordt op het Kinder-

veld. Op vrijdagavond zal ons Voorleesvrouwtje 

allerlei verhalen voorlezen, zodat je daarna 

heerlijk kunt slapen. Je mag in pyjama komen. 

Op zaterdagavond sta je tijdens het kampvuur 

misschien zelf wel in de schijnwerpers, word je 

al nieuwsgierig?

Herinneringen verzamelen!
Kinderveld | zat 13 | doorlopend

Hanneke Lanslots 

Luisteren naar muziek, stampen in de modder, 

slapen in een tent, op het festival is van alles te 

beleven. Zo veel zelfs, dat je bijna zou vergeten 

wat je allemaal meemaakt. Daarom ga je bij 

deze workshop al je herinneringen verzamelen.

Elke herinnering schilderen we op een steen en 

deze stenen stoppen we samen in een zakje. Zo 

kan je je herinneringen met je meenemen en na 

het festival nog nagenieten.

Plukken & plakken
Kinderveld | zat 15 - 16.30 | doorlopend

Eline Stalman

Welke wezentjes houden zich schuil tijdens het 

festival? Ze zijn er wel, maar we zien ze niet! Wie 

genieten er vanuit het bos en het gras mee van 

het festival? We fantaseren, plukken en plakken 

er op los. Met takjes en allerlei soorten bladeren, 

gevonden op het festival, maken we collages 

van deze figuren. We exposeren onze kunstwer-

ken op een heel groot bord, zodat alle festival-

bezoekers deze geheimzinnige wezens voor 1 x 

kunnen zien!

Een wereld  
van licht en schaduw
Kinderveld | zon 13 workshop | doorlopend  

14:30 voorstelling | 7 t/m 12 jaar

Eline Stalman & Hanneke Lanslots

Spelen met licht, schaduwen en silhouetten. Bij 

‘Een wereld van licht en schaduw’ projecteer je 

op een groot wit doek in het donker terwijl je 

erachter beweegt met zelfgemaakte figuren. Als 

afsluiter geef je een voorstelling in het Schim-

mentheater. Ga mee op reis in deze droomwe-

reld!
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Een muzikaal sprookje
Buurthuis | zon 13 | doorlopend | 4 t/m 6 jaar

Alianne Bakker

In deze workshop zullen kinderen worden 

meegenomen in de sprookjesachtige wereld van 

muziekland. We gaan op ontdekkingstocht langs 

allerlei bijzondere figuren, muzikale klanken 

en instrumenten. Maar bovenal vieren we de 

zomer! En er is geen leukere manier om dat te 

doen dan met muziek, verhalen en een heleboel 

fantasie! De kinderen mogen verschillende 

instrumentjes uitproberen en zullen zelf een 

muzikaal sprookje gaan maken. 

Schilderijen  
van spijkers en wol
Kinderveld | zon 16 | doorlopend | vanaf 8 jaar

Eline Stalman

In het Timmerdorp op het Kinderveld kan je 

schilderen met wol! Het werkt zo: je tekent eerst 

met potlood op hout. Dan trek je de lijntjes over 

door spijkers in het hout te slaan. Met gekleurde 

wol, wikkel en draai je om de spijkers tot je schil-

derij helemaal af is. Natuurlijk mag je je houten 

kunstwerk mee naar huis nemen.
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Springkussen
Schapenveld | vrij, zat, zon, doorlopend

Volgens vele kinderen was het vorig jaar het allerleukste van het 

festival: het springkussen. Schoenen uit en springen maar! Het is 

een cadeautje voor het festival van de Vereniging Dorpsbelangen! 

Pardon? Chanson!
Kinderveld | vrij 18 | zat, zon 12:30 & 18

Sebastiaan Brussee

Pardon? Chanson! is een interactieve muzikale 

act waarbij kinderen samen met een echte faux-

fransoos hun eigen chanson componeren en 

opnemen in le Studiomobile! 

In vier stappen en zo’n 10 minuten is het gedaan 

en is de chanson klaar voor luistergebruik. 

Eenmaal thuis kan het liedje gedownload en 

tot in den treure beluisterd worden. Maak jij het 

mooiste, stoerste of meest originele liedje van 

de dag? Dan win je jouw chanson volledig gear-

rangeerd!

Tussen de bedrijvigheid door ontpopt onze 

faux-fransoos zich tot een ware troubadour die 

ieder tafereeltje van een passende chanson zal 

voorzien. Sfeer en gezelligheid est garanti. 

SPOOR
Theater Lá!
Ambonezenbosje | za, zo, 11, 13:30 & 16 | 4 t/m 6 jaar

Elise Gruber & Ellen Kooijman 

Carla en Harma zijn totaal verschillend, maar 

hebben één ding gemeen: ze zoeken naar een 

monster en hebben daar hulp bij nodig! Maar 

wat weten ze eigenlijk van het monster? Ze heb-

ben een spoor gevonden, maar ze hebben het 

monster helemaal niet in het echt gezien! Is er 

wel een monster? En als het spoor niet van het 

monster is, van wie is het dan?

Hongerige Welpenontbijt 
bij Stans
Stans Nummer 1 | zat, zon 9.00 | doorlopend 

Camping Sikkel | 9.00 vertrek trekker camping Sikkel

Stans woont op nummer 1 in Hongerige Wolf. Ze 

is kunstenares en vindt het leuk om op zaterdag- 

en zondagochtend met jullie te ontbijten in haar 

tuin met kwarteleitjes van Jan Vogel, hij woont 

ook in Hongerige Wolf. Naast het ontbijt kun je 

werken in Stans’ speciaal gemaakte miniatelier. 

Daar kun je knutselen met het thema wolven. 
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Film

Cinema Lupa
Filmveld | vrij, zat, zon | 13 & 16 & 19 | doorlopend

De filmvertoningen zijn doorlopend. Op bovenstaande tijden begint 

een nieuw blok met verschillende korte films. Elk blok duurt onge-

veer 45 minuten. 

Cinema Lupa is het filmprogramma van Festival Hongerige Wolf. 

Films kijken in Hongerige Wolf is gegarandeerd een nieuwe be-

leving! Liggend in het stro, met om je heen het aardse en weidse 

uitzicht en boven je een film. Probeer het uit.

De films zijn geselecteerd door een groepje filmdeskundigen. Zij 

zoeken elk jaar de meest bijzondere korte films uit van nieuwe 

makers in een heel breed genre zoals fictie, documentaires en 

animatie.

Op de locatie vind je meer informatie over de films.
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Literatuur

Wintertuin
Loods | vrij, zat, zon | 12-17 schrijfwerkplaats doorlopend | 17-18 voordracht

Literair Productiehuis Wintertuin uit Nijmegen 

bouwt op Hongerige Wolf de Loods om tot heu-

se schrijfwerkplaats. Elke dag werken hier jonge, 

getalenteerde schrijvers aan een tekst, die ze 

’s avonds vlak voor het eten, ten gehore zullen 

brengen. Daarnaast heeft elke dag een specifiek 

thema, waarbij het publiek wordt uitgenodigd 

om mee te schrijven. Lever jouw eigen input in 

de werkplaats en neem dagelijks een kijkje hoe 

het proces vordert!

Wintertuin organiseert het hele jaar door 

literatuurfestivals, ze maken literaire voorstel-

lingen, geven workshops, publiceren boeken en 

begeleiden jonge schrijvers.

Voor Buiten Noord
Theetuin Har & Mar | zat, zon | 13:30-14:15 & 18:45-19:30

Aankomend jaar begint “Voor Buiten Noord”. 

Stadsdichter van Groningen Kasper Peters nodigt 

noordelijke dichters, schrijvers en muzikanten 

uit voor een tour door het land. Op Honge-

rige Wolf alvast de generale repetitie van een 

steeds wisselend deelnemersveld. Met in deze 

aflevering: Jan Bos, Bill Mensema, Eva Waterbolk, 

Marleen Hes, Richard Nobbe en de stadsdichter 

Kasper Peters zelf.
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Rob Rosendahl
Dichtersdijk | zat, zon | 17:30 & 21:45

De enige echte stadsdichter van de gemeente 

Oldambt heet Rob Rosendahl (1955). Ruim 40 

jaar woont hij in Oost-Groningen. Hij is opge-

groeid in Sassenheim en Amsterdam-Osdorp. 

Hij schrijft gedichten, columns en korte verhalen 

over de Oost-Groninger cultuur. Dit weekend 

draagt hij twee keer per dag een gedicht voor 

over het festival, gemaakt op het festival.

In bed met Wordbites
Dichtersdijk | vrij, zat 15-18 | zon 14-17

Maarten Scager, Rosanne Faber, David Scager, 

Hugo de Haas van Dorsser

Wat het precies is weten wij ook niet: een 

performance, een get together of een sleep inn. 

Het is in ieder geval een gevoelvolle voorstel-

ling met live gesproken woord, zang, muziek 

en een prachtig uitzicht vanaf een in Hongerige 

Wolf gemaakt bed. En het is van Wordbites, dat is 

altijd leuk ;-)

Maarten Scager doet zang en meer, Rosanne Fa-

ber, gesproken woord, David Scager speelt gitaar 

en Hugo de Haas van Dorsser is de initiatiefne-

mer en doet gesproken woord.
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Theater
& Dans

Tire les Ficelles  
& De Aerialista’s 
Theetuin Har & Mar | vrij 20:15 & 21:15 & 22:15  

zat 17:15 & 20:15 & 21:15 & 22:15 

Tire les Ficelles en De Aerialista’s bundelen 

hun krachten en hun spierballen. Zij zullen de 

elementen verenigen en hartslag verhogend 

entertainment verzorgen tijdens Festival Honge-

rige Wolf, Enkele meters boven en op de grond, 

gehuld in de mooiste kostuums zijn zij een lust 

voor het oog. Kom kijken en ervaar het zelf.

Wit Zand / Sable Blanc
Fleur de Lys | vrij 19 | zat 14:30 & 21:30 | zon 14:30 

Bastiaan Maertens, Chloé Houyoux,  

Ebbo van der Kolk, Else Gien Statema,  

Lucie Jans, Johannes Vanbinnenbeek,  

Mélina Vanhoof, Nicolas Guilmard, Romane 

Uyttersprot, Isabelle Loison, Tom Mannaerts 

(regie), Herman Vinck (regie).

Wit Zand kwam tot stand als eindejaarsproject van 

studenten aan de Brusselse theaterschool. Tien 

Nederlandstalige en Franstalige acteurs waaron-

der muzikanten, zangers en acrobaten spelen in 

vier verschillende talen. Het is een doordeweekse 

dag uit het leven van een artiestengezelschap. 

Ontmoet deze zonderlinge personages, elk op zijn 

eigen manier op zoek naar de liefde en een thuis.
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Gelukslab 
Foto Buiter | vrij, zat, zon | 12-22 doorlopend

Lisanne Boveé, Ella Jonker, Nynke Koopmans, Hannegijs Jonker 

en Rick Busscher

Lekker eten, een goed gesprek, een mooi zinnetje, een dure auto, 

prille liefde. Waar kom jij langs op de route naar geluk? Vier jonge 

makers zoeken naar wat geluk is. 

Door een poging te doen het vorm te geven, door kleine geluk-

smomenten te creëren en het gesprek aan te gaan, proberen ze 

antwoorden te vinden en nieuwe vragen te stellen.

Is er een route, of hopen we dat alleen? 

De makers ontwierpen deze voorstelling/installatie op de Theater-

school in Amsterdam. Ze zetten hun zoektocht voort, dit weekend 

voor het eerst op een festival. Kom langs, neem een voorzichtig 

kijkje en/of ga het gesprek aan. 

Twannie
De Lichtbrengers  
van de Lauwerszee
Op straat | vrij 12-24 | zat 12-18

Sinds mensenheugenis komen bij de Lauwers-

zee tijdens de gure koude natte en donkere 

dagen in de winter de Lichtbrengers naar boven. 

Eenmaal uit het slik gekropen glijden ze traag 

vooruit. Met hun sonar zoeken ze hun weg 

soms gebruik makend van een misthoorn. Ze 

zijn op zoek naar de mens die het licht goed kan 

gebruiken om de donkere tijd door te komen. 

Hebben ze de juiste persoon gevonden dan zet-

ten ze die in het licht.

Als je ze tegenkomt vrees dan niet en laat het 

gebeuren, je zult merken dat je het dan allemaal 

lichter ziet.
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Canti Vaganti
Altijd onderweg
Tuin van Koos | zon 13 & 14

Een Italiaanse minstreel arriveert op een plein 

met zijn verhalen, zijn instrumenten en zijn 

jongleertalent. Al snel komt zijn innerlijke stem 

om de hoek kijken en vraagt zich af wat hij hier 

eigenlijk doet, hoe hij hier is beland, op zijn 

laatste station tot nu toe. Altijd onderweg neemt 

jong en oud mee op een zinderende reis waarin 

muziek en humor de hoofdrol spelen.

Canti Vaganti is Italiaans getint muziektheater 

uit Madrid, een eigenaardig duo bestaande uit 

de moderne minstreel Bruno Gullo (Italiaan) en 

belevingstheatermaker Kateleine van der Maas 

(Nederlandse). Zaterdag speelt het duo een an-

der stuk in de Tuin van Koos (zie Muziek).

Freya en Sarah Eshuijs
Verdwijnpunt 2.0
Buurthuis | vrij 14 & 19 | zat 13 & 18:15 | zon 15:45 & 16:30

Stel je voor: het is gebeurd. Door de gasboringen 

zijn grote delen van het Groningse gebied weg-

gezakt. Ook de dijken blijken niet bestand tegen 

de bevingen en zijn doorgebroken. De door kli-

maatverandering snel gestegen zeespiegel zorgt 

voor heel veel water. De zee is overal. Grote delen 

van Groningen staan onder water. De tweeling-

zussen Freya en Sarah Eshuijs verwelkomen je in 

het door hen opgezette basiskamp in Hongerige 

Wolf op het laatste streepje droog land. 

Tire les Ficelles 
steltlopen
Op straat | vrij, zat, tijden onbekend

Tire les Ficelles verzorgt letterlijk en figuurlijk 

kunst en vermaakt op hoog niveau. Je ziet ze 

voorbij steltlopen met een gloednieuw kostuum. 

Naast steltlopen doen ze aan aerial acrobatics. 

Dit vertonen ze samen met De Aerialista’s in de 

Theetuin Har & Mar.
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Markt
Schapenveld | vrij, zat, zon | 12-20 | doorlopend

Tussen 12.00 en 20.00 uur kun je struinen 
tussen de marktkraampjes op het Schapenveld. 
Wat kun je zoal verwachten? Hippe woon
accessoires, kleding gemaakt van hennep, 
tassen, sieraden, piercings, beeldhouwkunst, 
vintage picknick spullen, toffe T-shirts met 
unieke zeefdruk prints en nog veel meer.
Kom kijken en verwonder je! 
Je kunt op de markt met muntjes, cash en 
(soms) pin betalen.

Uitgelicht
Urban Woods
Urban Woods verkoopt handgemaakte stempels. En speciaal voor 

de vijfde editie zijn er Hongerige Wolf stempels!

Stalinski 
Anne en Eva Stalinski zijn twee 

eigenzinnige Groningse illustra-

trices (en zusjes). Ze brachten 

comic books uit en creëren po-

pulaire blogs (o.a. Daily Stalinksi) 

waar ze dagelijkse gebeurtenis-

sen in stripvorm pakkend (en 

nogal hilarisch) weten neer te 

zetten. Op Festival Hongerige 

Wolf tekenen ze wat ze mee-

maken (en dat zie je op onze 

website). Op de markt verkopen 

ze onder andere Duo Portretten 

en leggen jouw festival verhalen 

vast in stripvorm.

Kleding up-cycle 
Wat is er leuker dan je kleding te 

laten ‘verwolven’? Eline Stalman 

neemt haar zeefdrukmachine 

mee, waarmee ze op de markt 

live kleding bedrukt. Je kunt bij 

de festival merchandise stand 

textiel vinden zoals rompertjes 

en T-shirts. Deze kan je bij Eline 

laten pimpen tot een uniek 

Hongerige Wolf item. Je eigen 

kleding laten bedrukken mag 

ook. 
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Praktische 
informatie

Algemeen
•  �De EHBO-post staat op het Schapenveld, daarnaast is er een 

mobiel team.

•  �Doktersdienst Gezondheidscentrum Reiderland 0900 - 9229

•  �Er is een beveiligingsbedrijf aanwezig.

•  �Het festival is dagelijks bereikbaar via de marktkraam op het 

Schapenveld. Medewerkers zijn te herkennen aan de T-shirts en 

de portofoons.

•  �Bij vragen en problemen kun je altijd een van onze vrijwilligers of 

de medewerkers van EHBO of beveiliging aanspreken.

•  �Geef gevonden voorwerpen af bij de bars, kassa’s of de EHBO-

post en haal ze op bij de marktkraam op het Schapenveld. 

•  �Er zijn geen winkels in Hongerige Wolf, zorg dat je voldoende 

spullen bij je hebt (tandpasta/ muggenspray/ sigaretten/ zonne-

brandcrème). Zo niet, er is een klein winkeltje bij Camping Hamer. 

Of je kan naar de Spar in Finsterwolde (3 kilometer)

•  �Tijdens het festival willen we het liefst dat je betaalt met PIN.

•  �Er is slecht bereik met mobiele telefoons. Soms schakelt je tele-

foon in op het Duitse netwerk. Kies voor handmatig (Nederlands) 

netwerk kiezen en zet je roaming uit bij je smartphone om een 

hoge telefoonrekening te voorkomen. Bij Theetuin nummer 15 

kun je wifi gebruiken.

Vervoer
•  �Alle locaties zijn op loopafstand, maximaal 30 minuten lopen.

•  �Auto’s zijn in het hele dorp verboden, let op er zijn uitzonderingen.

•  �Parkeren mag alleen op aanwijzing van vrijwilligers/

verkeersregelaars.

•  �Naar de ‘verre locaties’ pendelen vaak en onregelmatig tractors 

met een wagen erachter. Hier mag je op stappen, wees voorzich-

tig en houd je aan de aanwijzingen van de conducteur! Er gaan 

ook bussen op vaste tijden, bij de kassa bij Stans Nummer 1 vind 

je de bustijden.

•  �Het dichtstbijzijnde treinstation is station Bad Nieuweschans.  

Hier gaat een pendelbus naartoe. Een kaartje koop je op de bus.

•  �Je mag je fiets meenemen op het festivalterrein. Dit kan zelfs wel 

handig zijn! Parkeer ze wel netjes langs de weg en niet midden 

op het pad of tegen een hek aan. 

Kamperen, wc’s & douches
•  �De toiletten staan aangegeven op de festivalplattegrond.  

Laat de toiletten netjes achter voor de volgende gebruiker.

•  �Naast de (gratis) festivaltoiletten stellen sommige bewoners 

(tegen een vergoeding) hun toilet beschikbaar.

•  �De festivalcampings staan aangegeven op de plattegrond.  

Houd je aan de aanwijzingen van de campingbeheerders.

•  �Op de camping zijn enkele warme douches beschikbaar.  

Houd rekening met drukte. Omdat er geen riolering is, moeten 

we water afvoeren met trekkers. Soms moet je even wachten 

voor je kan douchen.

•  �Omdat er geen riolering is bij de campings, hebben we er 

mobiele toiletten staan.

•  �Zie je iets raars? Meld het bij één van de vrijwilligers. Bedankt alvast!
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Regels
•  �Het festival vindt plaats in een dorp, in mensen hun leefomgeving, 

bij mensen thuis of in de tuin. Houd hier rekening mee.

•  �De nachten zijn koud & donker, blijf op de paden en wees 

voorzichtig. Ga nooit een weiland of akker in!

•  �Houd het dorp schoon. Denk aan de natuur, gooi afval niet op de 

grond, help mee het terrein netjes te houden.

•  �Denk aan geluidsoverlast.

•  �Denk aan de natuur en de omgeving.

•  �Laat dieren in en om het dorp met rust.

•  �Pas op met roken, denk aan brandveiligheid, gooi je peuken niet 

op de grond maar druk ze uit en gooi ze in de afvalbak (anders 

gaan de schaapjes ze na het festival oppeuzelen), houd je aan 

niet-roken borden.

•  �De delen van het dorp die zijn afgezet met hekken en/of rood-wit 

lint mag je niet betreden.

•  Het maken van open vuur is niet toegestaan.

•  �Wildkamperen is niet toegestaan.

•  �Na middernacht moet het doodstil zijn in de dorpen Hongerige 

Wolf en Ganzedijk. Lawaai maken mag in de Danssilo.

•  �Zet eventuele fietsen niet midden op het looppad of de weg of 

tegen hekken aan.

•  �Auto’s zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Parkeer deze 

buiten het terrein op aanwijzing van een verkeersregelaar.  

(Bij de campings en voor het dorp aan de kant van Ganzedijk is 

parkeergelegenheid). 

•  �Auto’s die toch op het terrein rijden, zijn van bewoners of 

hulpdiensten en hebben een ontheffing. Zorg dat deze auto’s 

doorgang krijgen.

•  �Let op de bewegwijzering en borden, alle routes zijn duidelijk 

aangegeven.

•  �Houd je aan de aanwijzingen van de vrijwilligers.

•  �Zet je telefoon uit tijdens voorstellingen.

•  �Houd je polsbandje zichtbaar om je arm, deze worden 

gecontroleerd.

•  �Het maken van foto-, geluids- of video-opnamen zonder 

toestemming van de artiesten of de festivalorganisatie is niet 

toegestaan. 

•  �Betaling gaat met muntjes. Verkooppunten zijn bij de kassa en op 

’t Schapenveld. 
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l Verkoop 

l Verhuur 

l Onderhoud & reparatie 

l Onderdelenmagazijn 

l In / Verkoop Occasions 

l Caravanservice

Ben Aanhangwagens

Hoofdweg 20

9684 CH Finsterwolde (Gr.)

tel:  0597-333450

fax: 0597-333448

e-mail: info@benaanhangwagens.nl

www.benaanhangwagens.nl

Stichting 
Landschap
Oldambt

Sponsors,  
partners & subsidienten

Volg Hongerige Wolf
Twitter @Hongerige_Wolf of #FHW15

Facebook facebook.com/FestivalHongerigeWolf
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Colofon
Bestuur Stichting Hongerige Wolf Casper Donker, Rikus Brader, vacature
Directeur Ruth Weites
Office Heleen Lansu, Mariejanne van Dijk, Loes Weites
Hoofd productie Jort Schuringa 
Technisch producent Menno Wolthuis
Hoofd geluid Maik Heegstra 
Techniek Henk Jan Berkhof 
Hoofd Logistiek Jappie Rienks
Assistent productie Martin Parlevliet & Harmen Poelman 
Vervoer & productie Ben Aanhangwagens & team, Frank Kremer, Cors Onnes
Hoofd Horeca Pascal Nieuwland, Bart Beukers
Chef Horeca Dorieke Berends
Chef Horeca Logistiek Thomas Hofman
Barhoofden Josephien Jansen, Peter Koekkoek, Gea Bosma, Reg Mulder
Koffie Serge Verolme
Pachters Jan ten Kampe
Kas Pascal Nieuwland, Koos Kobés, Marleen van der Veen
Assistent Kas Nynke Boonstra
Kaartverkoop Reinier Bijman
Watermanagement Tjerk Poppinga
Vrijwilligerscoördinatoren Anne Buiter, Coen Jaspers
Coördinatie campings Mark Rothuizen, Bart Beukers, Haico Mol, Johan Rothuizen
Markt Leoni Kolkena
Controller Didy Cuppen, Administratiekantoor EMC
Grafisch ontwerp Martine van der Wal
Webbouw Kris Borgerink

Programmaraad
Muziek Jelte Heringa (hoofd), Merel Jonker, Casper Donker, Olger Star
Theater Mariejanne van Dijk, Daniel Kieft
Beeldende kunst Judith de Bruijn
Film Olger Star (hoofd), Tom Schrooten, Maarten Witte
Kinderprogramma Ankje Berkhof (hoofd), Hanneke Lanslots, Maaike Knoppers, Eline Stalman
Literatuur Fieke Gosselaar
Presentatie Admiraal Oosterbroek, Miranda Bolhuis, Michael Kenton
Adviesraad Joop Mulder, Leon Ramakers, Xandra Groenewold, Peter Fousert,  
Bram Weites, Sjoerd Nijland en POPGroningen

dank!
Vijf jaar lang hebben er zo veel mensen meegewerkt aan Festival Hongerige 
Wolf. Onvoorstelbaar! Dat er ooit zo veel mensen tegelijk in Hongerige Wolf 
zouden zijn en tegelijk zouden feesten, ongelooflijk!
Alle vrijwilligers, artiesten, bezoekers en bewoners en omwonenden: bedankt! 
Zonder jullie had dit festival nooit vijf edities gehad. Jullie maken en zijn het 
festival.

Speciale dank is er voor Margriet en Hemmo Bolhuis voor al dat land dat we 
gebruiken. Voor Astrid en Raoul Nap; zeggen jullie ooit nee? Willem en Titia 
Schillhorn van Veen voor jullie unieke bos. Familie Renken voor de legendarische 
Danssilo. Stans voor creatieve ideeën en veel meer. En alle andere bewoners die 
ik nu niet genoemd heb maar jullie weten wie jullie zijn!

In het bijzonder wil ik bedanken: mijn lieve gastvrije ouders, die het hele jaar 
door hun huis beschikbaar stellen aan het festival. Mijn familie (vooral Loes, 
Annelies en Marieke) voor al dat oppassen als ik weer moest werken. En Olger, 
zonder jou kon ik dit echt niet. Je bent de liefste.

En dan zijn er de artiesten! Dit podium is er voor jullie maar vooral dankzij jullie. 
Wat een moois is er voorbij gekomen en gemaakt! Bedankt!

Jort, Menno & zijn team, Mariejanne, Heleen, Rikus. Ik kan niet het hele colofon 
opsommen. Anne, Coen, Ben & zijn team, Jappie, Casper. Dank jullie wel. 
Gewoon echt alle mensen van de Hongerige Wolf ploeg: wat verzetten jullie een 
boel werk en wat hebben jullie goede plannen!

Festival Hongerige Wolf is er ook gekomen dankzij alle sponsoren en 
subsidienten. Dankzij de gemeente Oldambt (Thea en Dirk), het Buurthuis, 
Dorpsbelangen en de provincie Groningen, het Waterschap Hunze en Aa’s
Iedereen die reclame maakt, digitaal, mond-op-mond en door het verspreiden 
van flyers en posters. Marleen Wienk voor het maken van het geweldige 
promofilmpje. 

Ik hoop dat jullie de afgelopen jaren net zo’n feest vonden als ik. Op naar de 
volgende?

Ruth
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1  Mainstage Schapenveld

2  Amfitheater

3  Heen en Weerwolf

4  Kippenschuur

5  Skateramp

6  Tuin van Koos

7  Foto Buiter

8  Atelier Rie

9  Buurthuis

10  Zwik

11  Tuin van Dikkie

12  Loods

13  Theetuin Har & Mar

14  Gré & Beno

15  Rinus & Ineke

16  Boer Willem

17  Molen

18  Camping Ganzedijk

19  Kerk

20  Kinderveld

21  Theehuis nr. 15

22  Broodveld

23  Jan Vogel

24  Filmveld

25  Slaperdijk

26  Dichtersdijk

27  Udema’s winkel

28  Jurs antiekwinkel

29  Stans nummer 1

30  Camping Sikkel

31  Bebouwde kom bord

32  Elly’s spekdikken

33  Sluisje

34  Camping Hamer

35  Ambonezenbosje

36  Zeedijk

37  Danssilo

38  Fleur de Lys

39  Galerie De Groninger Kroon

 Eten & drinken

 Markt

 EHBO

 Kraanwater

€  Kassa

 Kamp Werktuig

 Ontbijt

 Springkussen

 WC

 Lang parkeren

 Kort parkeren

 Parkeren crew

 Douches

 Camping

 Wifi

 Varen

Plattegrond

32
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Judiths Juweeltjes
Voor Festival Hongerige Wolf maakte Judith een selectie van 
eigenzinnig werk van recent afgestudeerde kunstenaars van 
verschillende kunstacademies in Nederland. Veel werken zijn in 
de boerderij Fleur de Lys te zien, maar een aantal ook in - zelfs de 
verste uithoeken van het - dorp. 

Marielin Simons
Locatie: Fleur de Lys (38)
Marielin ziet de natuur als een prachtige en betoverende plek. Een 
decor waar fantasieën, emoties en verbeeldingen onbelemmerd 
hun gang kunnen gaan. Om die ervaring te bewaren bouwt ze 
bosrijke diaroma’s die zowel natuurlijk als kunstmatig zijn. Door 
middel van fotografi e maakt ze die vervolgens bereikbaar voor 
iedereen. Op festival Hongerige Wolf laat Marielin haar bewonder-
ing voor het bos zien: gevisualiseerd als installatie, vormgegeven 
en gebouwd naar menselijk formaat. Het is een kunstmatige 
constructie die de natuurlijke boservaring ‘losweekt’ uit zijn ver-
trouwde omgeving. 
http://www.marielinsimons.com/

 
Daphnia - Merel Dames en Akke Houben
Locatie: Fleur de Lys (38)
Merel en Akke maakten voor hun afstuderen de fi lm Daphnia: een 
detailopname van Daphnia’s, watervlooien. Met een overdaad aan 
statische beweging biedt Daphnia verschillende perspectieven op 
een ongrijpbaar proces van samenklontering en interactie. Een 
samenspel van verschillende lagen en richtingen veroorzaakt een 
constante wisseling van focuspunt.
http://www.rizomorf.nl/

 
Feel - Iwan Smit
Locatie: Fleur de Lys (38)
Iwan kent van jongs af aan een grote angst voor de dood. In de 
periodes dat hij daar last van heeft, is het leven zelf ook niet al te 
plezierig. Met zijn werk Feel verbeeldt hij zijn gevoel en doet hij 
een poging om een balans te vinden. De teksten uit de hit Feel 
van Robbie Williams drukten zijn gevoel zo goed uit dat hij ze als 
basis voor zijn kunstwerk gebruikte.
http://www.iwansmit.nl/



In Vitro - Aljaz Celarc
Locatie: Stallen, Fleur de Lys (38)
Aljaz studeerde geografi e voordat hij naar de kunstacademie 
(richting fotografi e) ging en zijn interesse daarvoor speelt een 
belangrijke rol in zijn werk. Voor het werk In Vitro vervoerde hij 
een ijsblok uit de Alpen naar huis. Nu is er een constant proces 
van smelten en bevriezen van datzelfde ijswater. Naast In Vitro 
zijn er ook foto’s tentoongesteld van het gebied waar het ijsblok 
vandaan kwam. 
http://aljazcelarc.org/

Marlette de Graaf
Locatie: Tractorschuur, Fleur de Lys (38)
In het werk van Marlette speelt het lichaam een grote rol. Zij 
wil dat bezoekers  haar kunst ervaren met hun hele lichaam 
en geest. De papieren installatie op Festival Hongerige Wolf is 
speciaal gemaakt voor haar eigen lichaam (157cm, smal), maar 
toch nodigt zij iedereen uit om de installatie in te gaan en hem 
te ervaren. 

Grondverplaatsing 1 - Maud van den Beuken
Locatie: veldje bij  de fi lmtent (24)
Als mensen niet willen verhuizen naar plekken waar meer 
grond beschikbaar is, kunnen we dan niet de grond laten ver-
huizen? In Grondverplaatsing 1 geeft Maud van den Beuken de 
Groningse grond weg.
http://maudvandenbeuken.nl/

Nina Pennock
Locatie: Bushalte in het dorp, vlakbij het kinderveld (20)
Nina houdt van spontane ontmoetingen. Met haar interactieve 
installatie wil zij jou daartoe aanmoedigen. Op de eerste dag 
nodigt zij je uit om op papier complimenten achter te laten. Op 
de tweede dag komt daar ook een verbale interactie bij en op 
de laatste dag voegt zij daar fl uittonen aan toe: een klein sig-
naal op straat, maar met een groot eff ect.  
http://ninapennock.com/

De wereld van het verloren verhaal - Mieke den Braber 
Locatie: Gre (erf naast Theetuin Har & Mar, 13)
Lang geleden in een land hier ver vandaan, was er eens een 
meisje. Een meisje dat een caravan betrok, net als vroeger. Deze 
caravan moest beleefd en geleefd worden. Ze wilde 
hierbinnen sprookjes vertellen. En dat deed ze: per groepjes 
van 3 lokte ze willoze slachtoff ers in haar geheime onderkomen 
en begon ze met het vertellen van verhalen.

Mieke den Braber studeerde scenografi e en maakte een voor-
stelling in een caravan over de schoonheid van het vertellen. 
http://www.gewoonhardwerkendemieke.com/


